
Liturgie zondagmorgen 3 augustus 2025  (Ontmoetingskerk samen met Hoeksteen) 

Voorganger ds. Sjaak de Boer 

 

Welkom en mededelingen 

Votum en groet 

Zingen: DNP 92 : 1, 2 

Gebed 

Zingen: DNP 92 : 5, 6 

Schriftlezing: Psalm 65 

Zingen: Lb. 65 : 1, 2, 5, 6  (De stilte zingt U toe, o Here)  

(= de psalmberijming uit het Liedboek!!) 

Tekst: Psalm 65 

Preek 

Luisterlied: The Fruit of Silence: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPsKbB7qeJk 

Gebed en voorbeden 

Geloofsbelijdenis: Zingen: HH 344 (Ik geloof dat God mijn Vader) 

Collecte 

Zingen: Lb. 704 : 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God) 

Zegen 

 
 
  



 
The Fruit of Silence 
The fruit of silence is prayer  de vrucht van stilte is gebed 
The fruit of prayer is faith  de vrucht van gebed is geloof 
The fruit of faith is love  de vrucht van geloof is liefde 
The fruit of love is service  de vrucht van liefde is dienen  
The fruit of service is peace de vrucht van dienen is vrede 
 
Weerklank 305  (= Hemelhoog 344)  (Wijs: Praise my Soul, LvK 460) 
Ik geloof dat God mijn Vader 
Bron van al het goede is, 
die van hemel en van aarde 
Schepper, Herder, Hoeder is: 
Hij zal weiden, medelijden, 
teder als een moeder is. 
 
Ik geloof dat Jezus Heer is, 
die zachtmoedig binnenrijdt. 
aan wie alle dank en eer is: 
zaad tot ondergang bereid. 
Opgestaan en opgevaren 
keert Hij weer in heerlijkheid. 
 
Ik geloof: de Geest, de Trooster, 
en één kerk, de ware bruid, 
de vergeving van de zonden, 
paaslicht dat ons graf omsluit. 
Eeuwig samen zing ik ‘amen’, 
roep ik, God, uw glorie uit!   


