Welkom door HarenSamen
Zingen - Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar

Wij brengen U lof geven U alle eer
Eendrachtig veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt

Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen verbindt en aanvaardt

Breng ons samen één in Uw naam
leder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest

Verbonden in liefde die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd

Wij bidden om vrede verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd

Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen één in Uw naam
leder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest

Verbonden in liefde die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer
Heer geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één



Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer
Heer geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één

Breng ons samen één in Uw naam
leder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest

Verbonden in liefde

Breng ons samen één in Uw naam
leder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest

Verbonden in liefde die U aan ons geeft

Zingen - In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal

Hij is de heilige van God en Hij heerst over’t heelal

Er is macht in zijn woord, als de waat’ren bruist zijn stem!

Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw.

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert! (2x)

Miljoenen in gereedheid staan de engelen om zijn troon,
verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn kroon.

Er is macht in zijn woord, als de waat'ren bruist zijn stem!

Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw.

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert! (2x)

U regeert in onze harten; U regeert over 't heelal;
U regeert in heel ons leven; U regeert overal! (2x)

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert! (2x)

U regeert!! (3x)



Votum en groet
Gebed
Kinderlied - hierna gaan de kinderen naar bijbeltijd

Bouw je huis niet op zand.

Hé, gebruik toch je verstand!

Want een storm of orkaan

zal je huis niet laten staan.

Jezus zegt: luister goed

en volg Mij in wat je doet.

Heooo0, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.

Heooo0, hou je vast,

het waait sterk dus opgepast.

Doe wat Jezus zegt;

dan kom je goed terecht.

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar.
En toch zijn we broertjes en zusjes!

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar.
En toch houden we van elkaar.

ledereen is anders, niemand is als jij

ledereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
ledereen is anders, dat is nou eenmaal zo.
ledereen is anders, okido!

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;

Hij kent je als je baalt

Hij kent je als je droevig bent;

Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;

Het geeft niet wat je doet;

God houdt van jou!

Hij is vol liefde.

God houdt van jou!
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Lezen - Psalm 91 (NBV21)

1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van
de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEeR: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
op U vertrouw ik.” 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de
dodelijke pest, 4 Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je
een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser. 5 De verschrikking van de nacht
hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6 noch de pest die
rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 7 Al vallen er
duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets
overkomen. 8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. 9 U bent
mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10 zal het kwaad je niet
bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 11 Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te
waken waar je ook gaat. 12 Op hun handen zullen zij je dragen, je zult je voet niet
stoten aan een steen. 13 Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang
vermorzelen. 14 ‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam
vertrouwd is. 15 Wie Mij aanroept, geef |k antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn. lk
zal hem bevrijden en met roem overladen, 16 hem overvioed van dagen geven. Ik
zal zijn redding zijn.’



Geloof belijden door te zingen
Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
Zolang U mij adem geeft, zo lang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,

en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;

en op duizend wegen zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Overdenking



Zingen - Psalm 91 (DNP)

1. Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,

die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,

mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,

de pest zal zich verbreiden —
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

2. De nacht beangstigt je niet meer,
de pijl zal je niet raken.

Al gaan verderf en dood tekeer,

ze kunnen je niets maken.

Al sneuvelt er een legioen

en moeten slechten buigen,

geen onheil zal jou schade doen,

jij bent slechts ooggetuige.

3. God is voor jou een toevluchtsoord;
Hij opent wijd zijn deuren.

De Allerhoogste geeft zijn woord

dat niets jou zal gebeuren.

Zijn engelen bewaren jou,

de HEER zal op je letten.

Zelfs leeuwen drijf je in het nauw

en adders zul je pletten.

4. God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.

Ik luister als je roept, mijn kind,
sta naast je in gevaren.

Ik ben het die je vrijheid geeft

en jou met eer wil kronen.

Ik zorg ervoor dat je lang leeft,
mijn redding zal Ik tonen.’

Dankgebed



Collecte - tijdens de collecte uitleg over Geloven in Groningen

Kinderen komen terug van bijbeltijd en uit de créche
Zingen - Gebed om Zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



Zegen
Zingen - Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan

Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan

Samen bidden samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis

't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt

En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijst de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus Triomfator
Mijn Verlosser Middelaar

Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer

't Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Organisatie HarenSamen geeft uitleg over koffie, thee en lunch

Voor meer informatie en het doen van een gift kijk dan op:

geloofingroningen.nl



