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1. Muziek 
 

2. Welkom & mededelingen 
 

3. Zingen: Pzzalm 149 
 

4. Stil gebed, votum en groet 
 

5. Zingen: Psalm 43, 2 en 3 (DNP) 
 

6. Gebed voor de opening van Gods woord 
 

7. Gods wil voor ons leven 
 

8. Zingen: Opwekking 244  
 

9. Kinderlied: Doe je wapens aan (Elly&Rikkert) 
 

10. Kindermoment 
 

11. Bijbellezingen: Psalm 126 en Marcus 4,1-20 
 

12. Zingen: Liedboek 2013 Psalm 126, 1 en 3 
 

13. Verkondiging met als thema  
 

14. Zingen: Gezang 284 (Zingende Gezegend; wijs Psalm 132) 
 

15. Dankgebed en voorbede 
 

16. Collecte (Kinderen komen terug) 
 

17. Zingen: Gezang 304 
 

18. Zegen 
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Gezang 284 (Zingende Gezegend; wijs Psalm 132) 
 

Heer, spreek mij aan, zodat ik hoor, 

ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor. 
Trek door de akker van mijn hart, 
trek door mijn zonden, zwaar en zwart, 
uw langgerekte, diepe voor. 
  
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor, 
maak open mijn gesloten oor; 
Gij zaait uw woord als zuiver zaad, 
uw Geest is als de wind die waait, 
uw Rijk het koren dat Gij maait. 
  
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor, 
spreek zacht in mijn ontsloten oor. 
Al zie ik U, o Zaaier, niet, 
ik hoor U wel, Gij zaait een lied 
dat hoger groeit dan mijn verdriet. 
 

Heer, nu spreekt Gij zo dat ik hoor: 
Gij zingt en zaait en zaait maar door! 
Gij zaait geen zaad zo hart als steen, 
Gij zaait een lied, veel meer dan één - 
het zingt van vreugde om mij heen! 
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