“Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg en leer van mij. Je moet

vriendelijk zijn, net als Ik, en jezelf niet het belangrijkste vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden.

Wat Ik van je vraag, is eenvoudig. Wat Ik van je eis, is niet zwaar.”
(Matteiis 11: 29-30 BGT)

De dienst van afscheid, dank en troost zal plaatsvinden op D.V. donderdag
31 oktober om 13:30 uur in de Gorechtkerk, Kerkstraat 14 in Haren.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van
12:30 - 13:15 uur.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats tegenover de kerk.

Na de begrafenis bent u welkom in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren voor
een informeel samenzijn.

De dienst en de graflegging is ook te volgen via de livestream van:
www.de-meerwaarde.nl

Contactadres: Emmalaan 37, 9781 EA Bedum

De Here heeft thuisgehaald onze lieve en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Gerritje Jannie Ebbers-Hanskamp

-Jannie -

weduwe van Johan Ebbers sinds 2022

* Toldijk 9 augustus 1930 + Haren 26 oktober 2024
Hannie en Diede Henk en Marleen
Marjan en Bram Niels en Ghita
Nur, Sem, Liam, Evi Jorien en Brandon
Eline en Jan Willem Michiel en Jildau
Lise, Juda, Suze Bastiaan en Emma
Matthijs en Marlies
Maite, Sepp Engelien en Janto
Mariam en Rutger
Lambert en Elly Sisilia en Mark
Harda Ian
Sjane
Nol Johan, Roelien
Gijsbert
Gert Jan en Tiny Hanneke en Emiel
Erik en Sanne Roeland en Eva
Norris, Ivar
Joost
Bart

We willen de personeelsleden van team “de Brinken”van de Dilgt, heel hartelijk be-
danken voor hun liefdevolle en betrokken zorg.
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