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Voorwoord

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb el-
kaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad, 
zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal ieder-
een zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Johannes 13: 34 en 35

Deze opdracht die Jezus de disci-
pelen geeft, is van alle tijden. Ook 
vandaag de dag moeten we ons 
laten leiden door Zijn liefde. Door zijn 
dood en opstanding zijn wij vergeven, 
bevrijd en hebben we een toekomst. 
Gelukkig hebben we ook de gemeen-
te waarvan we deel uitmaken en waar 
we ons voor in mogen zetten, ieder 
op zijn eigen manier.
In deze Echo leest u o.a. een boeiend 
artikel van de familie Grashuis die 
een veehouderij hebben. Hoe ervaren 
zij hun geloof en hun werk? Zie pag. 
30. Op pag. 17 staat een (voorlees)
verhaal van de hand van Abraham de 
Vries. Hoe sommige gemeenteleden 
de zomer beleven, kunt u lezen door 
deze hele Echo heen.  

Als (bijna) oud-redactieleden hebben 
we een terugblik gemaakt op de voor-
bijgaande jaren, zie pag. 33. We zijn 
blij dat er vier enthousiaste mensen 
gevonden zijn die de Echo willen 
voortzetten met nieuwe ideeën. Dit 
zijn: Annegreet Schaafsma, Mirjam 
Mulder, Jesse Wubs en Jennieke ten 
Have. We wensen jullie een fijne tijd 
toe bij het maken van inspirerende en 
verbindende Echo’s.

Als kersverse nieuwe redactie grijpen 
we graag dit moment aan om Anne 
van der Valk, Marieke Penninga en 
Maaike Vredevoogd enorm te bedan-
ken voor hun inzet en trouwe bijdrage 
aan de Echo al die jaren. Indrukwek-
kend het aantal Echo’s dat zij samen 
gemaakt hebben!

door de redactie
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Berichten uit de Jeruzalemkerk
door ds. Wim-kees van Slooten en Jetse Woltjer

We mogen weer nieuwe leden 
verwelkomen. Vanuit de CGK Em-
meloord zijn overgekomen Kashif en 
Sana Charles en de kinderen Xavier 
en Ebenezer (JK04). Van harte wel-
kom en Gods zegen in ons midden. 

Ook mogen we Thijs de Haan (JK06) 
verwelkomen. Hij komt over uit de 
NGK Ten Boer. We wensen hem 
Gods zegen toe in onze gemeente en 
dat hij tot zegen mag zijn.  

Ook Jos en Welmoed de Jong 
(JK01) zijn overgekomen naar onze 
gemeente. Jos komt over als dooplid 
uit de gereformeerde gemeente van 
Lelystad en Welmoed uit de NGK van 
Winsum. Ook hen wensen we Gods 
zegen toe in ons midden.

Naast deze vreugde mogen we 
ook terugkijken op een prachtige 
belijdenisdienst op zondag 16 juni. 
Hierin mochten Susanne Braam-
burg (JK06), Iris Bulthuis (JK13), 
Stefan Haakma (JK09), Daan 
Hulzebosch (JK04), Vera de Jonge 
(JK13), Jonathan Jonker (JK06), 
Lisa Kiewiet (JK03), Marjon Kie-
wiet (JK03), Ester Nienhuis (JK02), 
Vivian Schuur (JK08), Lisanne de 
Valk (JK10), Geert Veenstra (MK01), 
Marrit van der Velde (JK04), Jes-
se Wubs (MK06) en Tirza Zijlstra 
(JK01) belijdenis afleggen van hun 
geloof in Jezus. Wat een zegen ook 
voor de gemeente! 

Naast vreugde zijn er ook zorgen in 
de gemeente. We bidden voor Sieka 
Berkhout (JK07). Ze is half juni 
begonnen met de chemokuren nadat 
er borstkanker geconstateerd is. Ze 
is in mei hieraan geopereerd. De 
nabehandeling met de chemokuren 
zal maanden gaan duren. We bidden 
voor haar, Sigrid en Silke, dat zij in 
deze moeilijke tijden Gods nabijheid 
mogen ervaren. 

Lies Huizinga (JK04) kreeg eind mei 
een tia en moest met spoed opge-
nomen worden in het ziekenhuis. De 
schrik was enorm. Daarna mocht het 
boven verwachting goed gaan en 
mocht Lies thuis verder revalideren. 
We mogen de Heere hiervoor danken 
en bidden samen met Johan, kinde-
ren en kleinkinderen voor een voor-
spoedig herstel.  

In Memoriam Trijn Benthem-de Boer
Op zondag 26 mei is Trijn Benthem-
de Boer op 83 jarige leeftijd overle-
den. Trijn werd op 22 mei 1941 in 
Zuidhorn geboren in een boeren-
gezin. Toen Trijn 15 jaar was, werd 
ze van school gehaald omdat haar 
vader een longaandoening had. Trijn 
moest werken op het boerenbedrijf 
en mocht maar één dag in de week 
naar school. Terugkijkend heeft ze 
het contact met leeftijdsgenoten in 
die tijd erg gemist. Toen Trijn 18 was, 
ontmoette ze Tammo Benthem met 
wie ze in 1962 trouwde. Ze gingen uit-
eindelijk wonen in een grote boerderij 
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in Warffum. Trijn en Tammo kregen 
zes kinderen. Trijn was een betrokken 
actieve moeder die hield van mensen 
en gezelligheid. Tegelijk was ze actief 
bij allerlei verenigingen.  Eind jaren 
’90 namen Trijn en Tammo afscheid 
van het boerenleven en verhuisden 
ze naar Bedum. Ook daar was ieder-
een welkom en Trijn was gek op de 
kleinkinderen. In Bedum ging het met 
haar gezondheid achteruit en bleek 
ze een chronische progressieve her-
senaandoening te hebben. In 2016 
overleed Tammo, dat gaf Trijn veel 
verdriet. Ze kon nog een tijdje wonen 

in het grote huis in Bedum, maar 
nadat ze corona had gehad, verhuis-
de ze naar de Bloemhof in Ten Boer. 
Ook daar leefde Trijn in dankbaarheid 
en putte ze kracht uit haar geloof. 
Trijn mocht tot haar vreugde haar 83e 
verjaardag nog vieren met kinderen 
en kleinkinderen. De zondag daarna, 
op 26 mei, is ze door haar Hemelse 
Vader thuisgehaald. De dankdienst 
voor haar leven heeft plaatsgevonden 
op 31 mei in de Maranathakerk te 
Bedum. Na de dankdienst is Trijn op 
de Algemene begraafplaats in Bedum 
begraven. 

Maranathakerk en De Hoeksteen
berichten uit de gemeente door ds. Rik Bikker en Peter Poort

In memoriam Albert Berghuis
Op maandag 27 mei is op 90-jarige 
leeftijd overleden Albert Berghuis.
Albert Berghuis was een Grunne-
ger gereformeerde jongen die in de 
opbouwjaren na de oorlog volwassen 
werd. Dat betekende, zoals bij zove-
len van zijn generatie: hard werken, 
trouw je plicht doen, niet te veel aan-
dacht vragen, geen ruzie zoeken en 
niet te veel woorden geven aan wat 
je voelt of wat je gelooft. Zo heeft hij 
geleefd en gewerkt, samen met zijn 
Martje, zijn steun en toeverlaat. Als 
melkrijder, als chauffeur in het veever-
voer, als echtgenoot en huisvader in 
zijn gezin. Niet altijd vrij van pessi-
misme, maar wel een dankbaar en 
tevreden man, die voor zijn kinderen 

klaarstond, en die trots was op zijn 
kleinkinderen. 
Over zijn geloof in de Here Jezus 
sprak Albert moeilijk, maar de kerk-
dienst sloeg hij niet zomaar over, ook 
niet toen de laatste tijd zijn gezond-
heid zwakker werd. In het evangelie 
vindt een mens houvast. Toen het 
ging over zijn verwachting, vertelde hij 
dat hij niet bang was om te sterven. 
Hij wees met de wijsvinger omhoog: 
alles is voor mij gereed in het Vader-
huis!
De afscheidsdienst vond plaats in 
Sauwerd, waar hij ook begraven is. 
In ons gebed willen we Martje, de 
kinderen en kleinkinderen bij de Here 
brengen en Hem vragen om zijn hulp, 
troost en nabijheid. 
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Tiemen van Dijken (MK06) is opge-
nomen geweest in het ziekenhuis.
Hij bleek een fikse blaasontsteking te 
hebben wat gepaard ging met hoge 
koorts. Daarbij heeft hij in het zie-
kenhuis een delier gehad. Gelukkig 
mocht hij weer naar huis. We bidden 
dat hij verder mag aansterken.

Leden die vertrekken
Mevrouw  J. Voogd-van der Veen 
(MK01) vertrekt naar de PKN in Zuid-
horn vanwege beperkingen in haar 
mobiliteit. We bidden dat ze het daar 
goed mag hebben.

Hans en Doreen Venema met de 
kinderen Tirzah, Boaz, Salome, 
Naomi en Jahvin (MK06) vertrekken 
naar de NGK in Leek. We wensen 
hen een gezegende tijd in hun nieuwe 
gemeente.
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Felicitaties
Wij feliciteren in de maand juli

Dag                                                                                                                             Leeftijd

2 zr.  J. Visser - van Oosterom  Kieviet 49, 9781 XC Bedum (MK01) 74
3 br.  G. de Boer  Jupiterstraat 27, 9742 ES (MK07) 87
3 zr.  G.K.A. Loonstra - Mulder  Margrietlaan 37, 9953 PB Baflo (JK08) 86
4 zr.  L.P. Rink - Laning  Berkenlaan 82, 9741 JR (JK05) 81
4 br.  K. Bron  Hoofdstraat 151, 9827 PA Lettelbert (MK06) 75
7 br.  H. Boer  Goudlaan 309, 9743 CJ (MK07) 84
7 zr.  B.J. van Smeden - Westerhof  Maria Dermoutlaan 84, 9721 VL (MK03) 80
10 zr.  Sj.M. Blaauw - Gerds  Hofstraat 31, 9831 RB Aduard (MK01) 72
12 br.  M.H.J. Bron  Briljantstoep 37, 9403 SC Assen (HS01) 72
13 br.  G.S. Aikema  Fossemaheerd 85, 9737 KB (JK10) 77
16 br.  E. Snip  Lutjebos 21, 9988 RD Usquert (JK12) 78
18 zr.  A. Banninga - Haan  Landsteinerlaan 31, 9728 KM (MK04) 77
20 br.  F. van der Weij  Merwedestraat 36, 9725 KE (MK02) 78
22 br.  K. Loonstra  Margrietlaan 37, 9953 PB Baflo (JK08) 87
22 br.  H. Hartsema  Willem Valkstraat 44, 9744 DT (MK07) 80
24 zr.  G. Bos - Postma  Hélène Swarthlaan 71, 9721 TW (JK01) 87
24 zr.  N. Hammenga - Wiersum  Boerhaavelaan 341, 9728 LP (MK04) 85
27 zr.  D. Jeltema  Wagnersingel 8, 9722 CX (MK02) 80
27 br.  R. Kremer  Arminiusstraat 1, 9746 BD (HS03) 73
28 zr.  W. Venema - van Bruggen  Rijksstraatweg 204/D, 9752 BR Haren Gn 
   (MK05) 90
28 zr.  J. de Jong - van der Laan  Johan Clantstraat 13, 9831 PG Aduard (MK01) 75
29 br.  K. van Til  Hoofdstraat 211, 9828 PA Oostwold Gem Leek   
   (MK01) 79
29 zr.  J.C.B. Ruissen  George Martenslaan 13, 9951 MN Winsum Gn   
   (JK08) 77
29 zr.  C.G. Veldman - Weij  Kamperfoelie 17, 9301 PN Roden (MK06) 70
31 zr.  A.A. Raweê  Nieuwe Akkers 40, 9765 GD Paterswolde 
   (MK06) 91
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Felicitaties
Wij feliciteren in de maand augustus

Dag                                                                                                                             Leeftijd

1 br.  G. Steenbergen  Kerkstraat 86, 9745 CL (MK07) 76
2 br.  A. Klok  Rijksweg 110, 9731 AH (JK07) 74
4 br.  Th. Hof  Vondellaan 16, 9752 EC Haren Gn (HS03) 89
4 zr.  M.C. Plantinga - van den Bout  Jupiterstraat 145, 9742 EW (JK05) 85
5 zr.  E. Horneman - Huisman  Thorbeckelaan 333, 9402 DA Assen (MK05) 77
5 br.  B.J. Nieuwold  Coronastraat 36, 9742 EG (JK05) 73
6 zr.  C.J. Steenbergen - Wisman  Kerkstraat 86, 9745 CL (MK07) 78
8 br.  J. Groenewold  Schoolstraat 47/11, 9781 JM Bedum (JK11) 86
9 zr.  G.J. Ebbers - Hanskamp  Dilgtweg 3, 9751 ND Haren Gn (HS03) 94
9 zr.  G. Boonstra - Schuurman  Anjerplein 12, 9753 GT Haren Gn (HS02) 85
9 br.  J.W. de Koning  Top Naefflaan 30, 9721 VB (MK03) 74
10 br.  H. Kingma  Ribesstraat 17, 9741 NH (JK05) 82
11 br.  P. Tilman  Knottenplat 15, 9761 BT Eelde (HS01) 81
12 br.  B. Schuttinga  Bezettingslaan 194, 9728 EM (MK04) 72
15 zr.  G.M. Meijer  Potgieterlaan 13, 9752 EV Haren Gn (MK05) 86
16 br.  R. Nicolai  Vaargeul 45, 9732 JN (JK07) 82
16 br.  H. Heidema  Fuutmesschen 43, 9403 ZK Assen (MK05) 77
17 zr.  J.M.C. Joling - Afman  Berkenlaan 130, 9741 JS (JK05) 87
19 br.  G.J.C. Geertsema  Helperpark 268/36, 9723 ZA (MK02) 96
19 br.  A. Lagerburg  Dilgtweg 3/K207, 9751 ND Haren Gn (HS03) 95
20 br.  J. Gremmer  Top Naefflaan 48, 9721 VC (MK03) 86
22 zr.  I. Meijer - Ruiter  Vestdijklaan 424, 9721 ZM (MK03) 89
22 br.  A. Luteijn  Anjerplein 53, 9753 GT Haren Gn (HS02) 81
23 zr.  L.H. Klooster - Hilbers  Westerseweg 25, 9785 TD Zuidwolde Gn 
   (JK08) 87
24 zr.  W. Fokkelman - Hulzebos  Tijborgsteeg 1, 9755 PL Onnen (HS02) 71
31 zr.  A.R.W. Hartsema - van der Laan  Willem Valkstraat 44, 9744 DT (MK07) 78
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Mijn vrede
overdenking uit Leidraad, uitgave van het IBB

Ik laat jullie vrede na, Mijn vrede geef 
ik jullie.
Johannes 14: 27

Lezen:
Johannes 14: 27 -31

De vrede van Jezus is een heel 
andere dan die van mensen. Ken je 
die vrede die alle verstand te boven 
gaat? Ondanks de misère, of mis-
schien wel juist dankzij die ellende, 
voel je Zijn vrede in je binnenste. 
Op dat plekje waar niemand bij kan 
komen. Alleen jij weet ervan en onze 
Heer Jezus. Heel intiem, heel per-
soonlijk en onvoorstelbaar goed. 

Vanuit het diepe besef dat het goed is 
en dat alles goed zal worden, kun je 
tevreden zijn met wat je hebt en zelfs 
dankbaar zijn ervoor. Dat komt tot 
uiting in je houding en gedrag.

Niet iedereen kent die vrede. Zelfs 
onder christenen zijn er genoeg die 

meer vervuld zijn van hun eigen am-
bities, zorgen, plannen, drukte enz. 
Ze willen wel maar hebben geen tijd 
en vliegen van hot naar her. Hoe ga 
jij met zulke mensen om? Laat je hen 
maar met rust want ze moeten zelf tot 
inzicht komen. Of moet de dominee 
het er op zondag in de preek maar 
eens over hebben.

Ik ben ervan overtuigd dat we met 
elkaar de kerk zijn. Samen zijn we 
de kerk. In deze tijd van overtrokken 
individualisme en verharding in de 
maatschappij, is er vaak geen ruim-
te meer voor echte verbinding met 
elkaar. Toch blijft de opdracht om an-
deren te laten zien hoe de vrede van 
Jezus in je aan het werk is. Je kunt 
dat, bijvoorbeeld, laten zien in hoe je 
liefdevol met anderen omgaat, hoe je 
vol begrip over mensen praat en hoe 
God in je aan het werk is.

Hoe kun je nog meer laten zien dat 
de vrede van Jezus in je woont?
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Van de kerkenraad
door René Nicolai

Daarnaast is besloten om het tijdelijke 
moderamen te vervangen door een 
Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ). 

Het tijdelijke moderamen was de 
voortzetting van het Kerkbestuur en 
de Raad van Oudsten en was ge-
mandateerd tot 1 juli 2024. Nu De 
Hoeksteen verzelfstandigd is en de 
kerkenraden van de Maranathakerk 
en de Jeruzalemkerk samengevoegd 
zijn, is er behoefte aan een eenvoudi-
ger structuur.
 
De nieuwe KAZ heeft een beperkt 
mandaat van de kerkenraad ont-
vangen dat vooral gericht is op de 
dagelijkse gang van zaken. Alle taken 
en bevoegdheden worden vastgelegd 
in een bestuursreglement zodat voor 
iedereen duidelijk is waar de KAZ pre-
cies over gaat. De leden van de KAZ 
worden door de kerkenraad gekozen 
en voor nu zijn alle leden van het 
tijdelijke moderamen in de KAZ 
benoemd. 

We zijn dankbaar dat alle broeders 
met ruime meerderheid zijn gekozen 
door de gemeente. De broeders zijn 
benoemd en hebben deze aanvaard. 
De broeders Jur Drint, Kees Roffelsen 
en René Nicolai hebben hun ambts-
termijn met een jaar verlengd.

We nemen afscheid van de ouder-
lingen Harry Bolwijn, Doede Douma 
(zes jaar) en Jaap Vogel en van de 
diakenen Wiert Paul Berghuis (zes 
jaar), Anton Boer (vijf jaar) en Arjen 
Plantinga. Als Kerkenraad zijn wij 
dankbaar dat bovenstaande broeders 
de gemeente mochten dienen en 
wensen we ze een periode van rust 
toe waarin er wellicht ruimte is voor 
andere bezigheden. 

Kerkenraad
De kerkenraden van de Maranatha-
kerk en de Jeruzalemkerk hebben op 
de vergadering van 11 juni formeel 
besloten om gezamenlijk één Kerken-
raad te vormen en, uiteindelijk, naar 
één gebouw te gaan. 

Verkiezingen
De uitslag van de op de 26 mei gehouden
ambtsdragerverkiezingen is als volgt:

Naam Functie Voor Tegen Percentage voor 
Seerp Groendijk Ouderling 248 3 98,8%
Joas Straatsma Jeugdouderling 242 2 99,2%
Fokko Veenhuizen Ouderling 240 2 99,2%
Petrus Zijlstra Ouderling 236 5 98,0%
Klaas Richard Boonstra Diaken 248 2 99,2%
Alfred Vrij Diaken 245 2 99,2%
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Gebouwen
Begin juni heeft de gebouwencom-
missie haar rapport en de onderlig-
gende rapporten aangeboden aan de 
kerkenraad. De commissie heeft hard 
gewerkt en veel onderzoek gedaan 
om de kerkenraad zo goed mogelijk 
te dienen met relevante informatie.

Na een uitgebreide bespreking tijdens 
de vergadering, waarin veel ruimte 
voor het stellen van vragen was, heeft 
de kerkenraad uiteindelijk het vol-
gende voorgenomen principebesluit 
genomen: we stoppen met het verder 
onderzoeken van onze eigen kerk-
gebouwen en gaan opzoek naar een 
ander geschikt gebouw waarin we 
met elkaar gemeente kunnen zijn.

Volgens artikel 35 lid 5 van de Kerkor-
de, moet de kerkenraad instemming 
van de gemeente vragen bij besluiten 
die grote financiële impact hebben. 
Het principebesluit om op termijn 
afscheid te nemen van onze beide 
kerkgebouwen, heeft op dit moment 
geen financiële impact. Toch willen 
we graag de formele instemming van 
de gemeente vragen op dit besluit. 

Omdat we om de formele instemming 
van de gemeente willen vragen, is het 
besluit op dit moment een voorgeno-
men besluit. Na instemming van de 
gemeente is het een formeel besluit 
dat zowel door de kerkenraad als 
door de gemeente wordt gedragen. 
Als het besluit genomen is, wil het 
niet zeggen dat we direct de gebou-
wen te koop gaan zetten. 

Het is ook een principebesluit en 
dat wil zeggen dat we op zoek gaan 

De KAZ bestaat uit de volgende 
personen:
• Wim-kees van Slooten, predikant
• René Nicolai, eerste voorzitter
• Siep Smidts, tweede voorzitter
• Rein Bijzet, eerste secretaris
• Marjan Wubs, tweede secretaris
• Jan Rink, ouderling
• Johan van Egmond, ouderling
• Sijtse Schaafsma, diaken
• Rebecca Elsinga, notulist

Hiernaast is er nog één vacature voor 
een ouderling of diaken en die hopen 
we binnenkort op te vullen.

Gemeentegids
We hebben besloten om dit jaar geen 
papieren gemeentegids uit te geven. 
We moeten nog een nieuwe wijkinde-
ling maken en daar bestaat het groot-
ste deel van de gids uit. We gaan 
het aangepaste informatiedeel van 
de gids digitaal, als een pdf-bestand, 
beschikbaar maken in de Scipio app 
en op de website achter de leden-
login. Zolang we nog geen nieuwe 
wijkindeling hebben gemaakt, blijven 
we ook nog de wijknamen JK01 en 
MK01 gebruiken om verwarring te 
voorkomen.

In het nieuwe seizoen wil de kerken-
raad een nieuwe wijkindeling maken 
waarin de overlap tussen de sommige 
wijken van de MK en de JK uiteraard 
gaat verdwijnen. We hebben even tijd 
nodig om dat goed uit te zoeken en 
om tot een nieuwe verdeling te ko-
men. Dat moet er toe leiden dat we in 
seizoen 2025/2026 weer een volledi-
ge gemeentegids kunnen uitgeven.
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Kerken na 1 september
Vanaf 1 september blijven we om-en-
om kerken in de Maranathakerk en de 
Jeruzalemkerk volgens het schema 
dat we nu ook hebben. Na een half 
jaar gaan we dat opnieuw evalueren. 
In de enquête is een voorkeur uitge-
sproken om, wanneer de kerkenraad 
zou besluiten om naar één gebouw 
te gaan, naar de Maranathakerk te 
gaan. De kerkenraad heeft echter be-
sloten om beide gebouwen voorlopig 
te blijven gebruiken en daarom blijven 
we om-en-om kerken.

Tenslotte
We kunnen stellen dat er veel ge-
beurd is in het afgelopen seizoen 
en we hebben ons best gedaan om 
u daar zo goed als mogelijk van op 
de hoogte te houden. Dat blijven we 
uiteraard doen, via nieuwsbrieven, de 
Weekinfo en de Echo.

De vakantieperiode is nu aangebro-
ken waarin velen van ons het even 
wat rustiger aan gaan doen. 
We wensen u een goede en gezegen-
de tijd. Ga met God en Hij zal met je 
zijn.

naar een gebouw dat (grotendeels) 
aan onze wensen voldoet. Wanneer 
we dat gevonden hebben, is het niet 
meer dan logisch om onze gebouwen 
in de verkoop te doen. We moeten 
dan ook nog gaan bedenken hoe 
we de gebouwen op de markt gaan 
brengen. 

Voor het verkrijgen van de instem-
ming van de gemeente zullen we een 
stemmingsvergadering organiseren 
in september na een ochtenddienst. 
Tijdens de gemeenteavond van 10 juli 
zullen we dit verder toelichten.

De Kerkenraad wil ook vanaf deze 
plek nogmaals de gebouwencommis-
sie van harte bedanken voor al het 
werk dat tot nu toe gedaan is. We zijn 
er uiteraard nog niet, maar de eer-
ste stappen op weg naar een nieuw 
gebouw zijn gezet. Voor de volledig-
heid nog even de bezetting van de 
gebouwencommissie: Jan de Koning, 
Wies Jellema, Albert Poorta, Fré van 
der Weij, Ake Sikkema, Alexander van 
Slooten, Dolf Stelpstra en Jan Rink. 
Hilke Schilthuis verzorgt de communi-
catie voor de gebouwencommissie.

 Kerkbestuur



13

 De zomer van...

De zomer van familie Schaafsma

Wij zijn Annegreet en Sijtse Schaafsma en 
samen met onze kinderen Daniek (7), Abe (4) 
en Floortje (2) wonen we in Beijum. Wij houden 
heel erg van kamperen met de tent. Komende 
zomer verblijven we op Terschelling, twee we-
ken genieten op een kleine camping die ligt op 
een open plek in het bos. 

Op vakantie 
gaan er altijd 
Bijbelleesplan-
nen mee, dat 
scheelt ruimte 
in de koffer en 
is goed te vol-
gen, waar je ook bent. En tussen de thrillers 
en romans ook altijd één of twee verdiepende 
boeken die thuis al even liggen en waarvan 
we hopen op vakantie wél tijd te hebben. In 
Nederland proberen we meestal op zondag 
een kerk in de buurt van de vakantieplek te 
zoeken. 

Fijn om in de vakantieperiode meer vrije tijd (en vrije avonden) te hebben. 
Zonder volle agenda ontstaat er vanzelf meer ruimte voor reflectie op het 
afgelopen jaar. Tegen het einde van de zomer is het altijd mooi als onze eigen 
gemeente steeds meer ‘compleet’ is in de kerk. De startzondag is een feeste-
lijk moment! Hopelijk dit jaar weer een openluchtdienst? Zingen in een weiland 
onder de blote hemel, prachtig!

door Annegreet Schaafsma
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 Kerkdienst

Openlucht-gezins-dienst

Openlucht gezinsdienst 7 juli 2024
Aanvang: 10.00 uur

Bij de familie Jansma, Hoendiep 16, Den Horn (Groningen)

Dominee Wim Kees van Slooten zal voorgaan en het thema is:
 

We hopen op een mooie dienst met aandacht voor jong en oud!
Het is fijn als jullie je eigen stoel mee nemen en een kleed of iets dergelijks 
voor de jongere kinderen. En de koffie smaakt het lekkerst in je eigen beker.

Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig.

We vieren de overgang van groep 8 naar Connect

Na afloop drinken we met elkaar een kop koffie met iets lekkers erbij.
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HarenSamen Event

Kerkdienst

https://harensamen.nl/zondag-7-juli-in-het-teken-van-haren-samen/
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HarenSamen Kids Praise

 Kerkdienst

https://harensamen.nl/kidspraise/
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 Verhaal

(Voorlees)verhaal

(Dit verhaal zou je kunnen voorlezen aan je 
kinderen. Kinderen die wat ouder zijn kunnen 
het zelf lezen. Op de puntjes kan je de naam 
invullen van je kind.)

Mag ik je even iets vertellen, …..? 
Het is maar een klein verhaaltje maar 
misschien vind je het wel leuk.
Zoals je wel weet, is niet alles leuk wat 
je meemaakt. Daar kan je verdrietig 
van worden. Het is dan heel fijn als je 
dan getroost kunt worden.
Dit verdrietige gevoel kun je ook krij-
gen als je van iemand afscheid moet 
nemen. Bijvoorbeeld: als iemand uit je 
klas naar een andere school gaat of 
als je vakantievriendje naar huis gaat. 
Dat is niet leuk.
Een band van vroeger had een grote 
hit met het nummer Alles geprobeerd. 
De hit van de band Het Goede Doel 
begint met de zin: “Ik heb geen af-
scheid durven nemen want afscheid 
nemen: dat doet pijn.” Wat je ook 
probeert om de pijn minder te laten 
worden, het verdriet zal eerst nog wel 
even blijven zitten. Maar langzaamaan 
zal het minder worden.
Zo zijn er ook verhalen in de Bijbel 
waarbij afscheid een rol speelt. Abram 
moest naar het land Kanaän omdat 
God dit tegen hem gezegd had (Gene-
sis 12). Een aantal familieleden ging 
met hem mee maar niet iedereen. Van 
die mensen moest hij afscheid nemen. 
Denk je dat Abram dit leuk vond?
Jezus nam afscheid van Zijn disci-
pelen toen Hij naar de hemel voer. 
Ondanks verschillende beloftes zal het 
ook een verdrietige ervaring zijn 
geweest voor de discipelen. 

Een grote troost voor hen, en ook voor 
jou, staat in Markus 13:26: En dan 
zullen ze de Zoon des mensen zien 
komen in de wolken, met grote kracht 
en heerlijkheid.
Het is dus een tijdelijk afscheid. Jezus 
komt terug op aarde. Zo kan het ook 
zijn met je klasgenootje of je vakan-
tievriendje. Wie weet kom je hen nog 
eens tegen.
Afscheid nemen hoeft dus niet voor 
altijd te zijn. Anne, Maike en Marieke 
nemen afscheid als medewerkers van 
de Echo. Na een periode van grote 
inzet gaan ze stoppen. Stopt de Echo 
dan ook denk je, …?
Nee. Er zijn mensen die hun taak 
overnemen. Dit wordt dan een nieuw 
begin van de Echo. Nieuwe medewer-
kers met misschien wel nieuwe idee-
en. Ook voor Anne, Maike en Marieke 
wordt het eigenlijk een nieuw begin. 
Een begin om geen medewerker van 
de Echo meer te zijn. Je neemt dan 
ook geen afscheid van hen maar wel 
van hun werkzaamheden bij de Echo. 
Je kun ze heus nog wel eens tegenko-
men in de kerk.
Zo was en is dit ook met onze HEER 
Jezus Christus. Hij was op aarde en is 
nu in de hemel waarvandaan Hij weer 
terug zal komen. Maar is Hij nu echt 
weg …….?
Nee. Hij leeft in je hart. Ook al zie je 
Hem niet, Hij is er toch en dit zal zo 
blijven. Hij zal je NOOIT alleen laten, 
waar je ook bent.
Is dit niet de mooiste troost die je ooit 
zou kunnen krijgen in je leven? 

door Abraham de Vries
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De zomer van Peter Poort

Mij is gevraagd om iets te schrijven 
hoe ik de zomer beleef. Meestal ga ik 
met Marian en de kinderen een paar 
weken naar het buitenland, vaak naar 
Duitsland of Denemarken, heel warm 
of heel ver hoeft niet per se. 

In de vakantie draait het bij ons altijd 
om rust, wat we vooral vinden in 
de natuur. Of het nu de zee is of de 
bergen, we genieten ervan hoe God 
alles prachtig heeft gemaakt.  Qua 
geloof doen we in de vakantie niet 
echt anders dan normaal. We hou-
den nog steeds onze stille tijd (soms 
iets meer), en proberen juist in de 
relatieve rust van de vakantie naar 
Gods stem te luisteren. Door even 
‘los’ te zijn van de dagelijkse dingen, 

lukt dat soms beter tijdens vakanties. 
Op vakantie bezoeken we altijd een 
dienst in een plaatselijke kerk. Ik vind 
het boeiend om te zien hoe gelovigen 
in andere landen hun geloof beleven, 
hoe ze andere accenten leggen of 
hun geloof anders vormgeven dan wij 
gewend zijn.

Ik merk dat ik vakantie echt nodig heb 
om weer op te laden. Het kerkelijk 
werk is nooit klaar en soms kan ik het 
gevoel hebben dat ik niet overzie wat 
er gebeurd is tijdens de afgelopen 
periode. Dan is voor mij de vakantie 
goed om te reflecteren op het afgelo-
pen seizoen en vervolgens te kijken 
wat komend seizoen gedaan moet 
of mag worden.  Ook het ontmoeten 

 De zomer van...

door Peter Poort
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 De zomer van...

van mensen na een periode van minder contact is fijn en ben ik benieuwd wat 
het nieuwe seizoen weer gaat brengen voor mezelf, voor ons gezin en voor de 
gemeente. 
Iedereen een heel goede zomerperiode gewenst!

http://www.venemabouw.nl
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Service for Translation

Voor wie is de Ethiopische kinder-
bijbel eigenlijk?
Voor het maken van onze tweetalige 
kinderbijbel is nu Amhaars aan de 
beurt. Amhaars is een Semitische 
taal en wordt door ca 25% van de 
Ethiopische bevolking als moedertaal 
gesproken. Omdat Amhaars ook als 
tweede taal in een groot deel van 
Ethiopië actief wordt gebruikt, gaan 
wij ervan uit dat 25 tot 30 miljoen 
kinderen genoeg Amhaars spreken 
om de verhalen te kunnen begrijpen. 
Preciezere, betrouwbare cijfers hier-
over zijn moeilijk te vinden en veran-
deren snel. 

We willen de Amhaarse en Engelse 
tekst naast elkaar presenteren. Bij dit 
werk is het natuurlijk erg nuttig dat 
we in Ethiopië zelf Amhaars hebben 
geleerd.

Hoe, waar, wat, welke doelen?
We werken aan een voor Ethiopië 
op maat gemaakte kinderbijbel. Het 

taalgebruik moet kindvriendelijk zijn, 
d.w.z. het mag geen ingewikkelde 
woorden bevatten, moet korte zinnen 
zijn etc. De verhalen moeten een 
goed overzicht geven van de hele 
Bijbel – kort en bondig. Dat is niet 
zo makkelijk. Vaak zou het veel mak-
kelijker zijn om de betreffende verha-
len drie keer zo lang te schrijven. We 
streven naar hoge kwaliteit, zowel 
inhoudelijk als taalkundig. Om dit te 
bereiken is veel geduld, samenwer-
king en feedback nodig. Om die reden 
hebben we voor een beperkte periode 
een Ethiopische medewerker aan-
gesteld. Financiële steun is nodig en 
stellen wij op prijs, maar gebedssteun 
is ook erg belangrijk, vinden we.

Lezen?
Een geschreven tekst heeft voor- en 
nadelen. Een film kan natuurlijk soms 
spannender zijn. Het is echter ook 
belangrijk om voldoende leesmateri-
aal ter beschikking te hebben. Er zijn 
veel kinderen in Ethiopië die geen 
enkel kinderboek bezitten. En ja, dat 
heeft een onvermijdelijke en duidelijke 
invloed op het latere onderwijs. Kun-
nen wij dat veranderen? Nee, althans 
niet in voldoende mate. Boekdruk is 
relatief duur. Toch willen we graag 
een waardevolle en digitale bijdra-
ge leveren. 
Zijn er geen andere kinderbijbels in 
deze taal? Voor zo’n relatief grote 
taalgroep is het aanbod aan kinderbij-
bels uiterst beperkt. 

 Missionair

door Pieternel Bauer

Koningin Esther verdedigt haar volk 
voor de koning
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Zo is er bijvoorbeeld een extra mini-
malistische versie en daarnaast een 
gedetailleerde versie van de Bijbel. 
Wij positioneren ons daartussen, en 
bovendien digitaal, met zo’n 150 mid-
delkorte verhalen.

U kunt bidden voor ons werk, om goe-
de samenwerking, goede vooruitgang 
en voldoende financiële middelen. 
Een eenmalige of regelmatige gift 
is natuurlijk ook heel welkom op de 
IBAN NL71 INGB 0000 8443 88 t.n.v. 
Diaconie CGK Groningen o.v.v. SfT/ 
Kinderbijbel.

Missionair

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

http://www.bizzboosters.nl
http://www.valkemacoaching.nl
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De zomer van familie Douma

Wie zijn jullie?
Ida Douma (46), stafmedewerker re-integratie, Petra Douma (43), hoofdagent 
politie, Doede Douma (76) en Ans Douma-Dalmolen (73), beiden genietend 
van elke dag. We wonen allemaal in Bedum, zondagsmorgen en een paar 
keer per week eten we gezamenlijk.

Wat doen jullie in de zomer?
In de zomer verandert er voor ons niet zoveel. De kerkelijke activiteiten staan 
in deze tijd, behalve de zondagse diensten, op een laag pitje. Geen vergade-
ringen, geen bezoeken, geen … en vul maar in. Tijd om ook eens elders te 
zien of een paar dagen eropuit.

Hoe geef je dan je geloof vorm?
Ida en Petra wilden dit jaar naar 
Polen om Auschwitz te bezoeken 
en vroegen hun ouders mee. 
Het bezoek aan het voormalige 
vernietigingskamp was heel 
indrukwekkend. Het door velen 
uitgesproken “dit nooit weer” 
staat verdrietig genoeg in schrille 
tegenstelling tot dat wat we 
vandaag horen en zien. Door de 

taalbarrière konden we zondags geen dienst bijwonen, maar gelukkig konden 
we via internet verbonden zijn met de gemeente om het Evangelie te horen 
in eigen taal. Wat heeft de torenbouw van Babel veel teweeggebracht. Wat 
vroeger met handen en voeten duidelijk gemaakt moest worden, kan nu met 
Google Translate worden gedaan. Zelfs de menukaart kan vertaald worden. 
Je blijft je geloof vormgeven door je houding en je open op te stellen naar een 

door Ida, Petra, Doede en Ans Douma



23

ander ook al is het een ander land 
of andere taal.

Wat is er anders dan het kerkelijk 
seizoen?
Zomers is het toch iets anders. 
Velen gaan of zijn op vakantie. Ou-
deren ervaren meer stilte en meer 
eenzaamheid omdat kinderen en 
kleinkinderen weg zijn. Zorg om hun 
veiligheid, zorg om….
Omzien naar elkaar is dan heel 
belangrijk. Een bezoekje, een tele-
foontje, een kaartje doet goed.

Waar verheug je je op als het nieuwe seizoen weer begint?
Na de rust van de zomer begint ook het kerkelijk seizoen weer. Vergaderin-
gen, Alpha-cursus, wijkteamoverleggen, bezoeken afleggen. Of iedereen er-
naar uitkijkt, weten we niet, maar je mag het toch weer ervaren als met elkaar 
één. Je hebt elkaar, zeker in deze tijd, nodig. 
Kooltjes in het vuur verwarmen elkaar en geven warmte af; haal er één uit en 
het vuur en de warmte verdwijnt. We hopen met alles wat er speelt dat we 
vooruit mogen blijven kijken met het vertrouwen op onze God die ons leiding 
geeft.

De zomer van...
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Opvolging gezocht!

Sinds een aantal jaren ondersteu-
nen wij het kinder- en jeugdwerk 
van Shelter Ministries in Kriel, 
Zuid-Afrika. Omdat wij 70+ zijn, 
zijn wij op zoek naar één of twee 
enthousiaste personen die eerst 
met ons mee willen werken en mis-
schien later het werk van ons over 
willen nemen.

Over Shelter Ministries:
In 1985 is de fam. Griffioen, onder de 
naam van Shelter Ministries, begon-
nen met het houden van zondags-
scholen op boerderijen en in verschil-
lende arme gemeenschappen in de 
omgeving van Kriel, een mijnwerkers-
dorp ongeveer 150 km. ten oosten 
van Johannesburg.
Het werk is in de loop van de jaren 
verder uitgebreid. In twee townships 
en op een boerderij worden zon-
dagsschool en huiswerkbegeleiding 
gegeven. Ook wordt er elke dag een 
maaltijd voor ongeveer 75 kinderen 
verzorgd. 
Daarnaast is er een kinderhuis waar 
enkele kinderen met liefde worden 
opgevangen. Er wordt hulp en steun 
geboden om een goede toekomst 
op te bouwen. Een stabiele tegen-
hanger voor de moeilijke situaties 
waarin ze geleefd hebben en waar 
ze soms trauma’s aan over hebben 
gehouden. Een vaste “mama” van de 
lokale bevolking verzorgt de kinde-
ren. Wij zijn dankbaar dat onze God 
ons de mogelijkheden geeft om iets 

voor deze kinderen en mensen te 
kunnen betekenen. Een glimlach op 
de gezichten van de kinderen te zien 
en de dankbaarheid van de mensen 
die een voedselpakket krijgen, geeft 
ons veel voldoening. En bovenal dat 
we de liefde van de Heer voor alle 
mensen, waar ze ook weg komen en 
welke huidskleur ze ook maar heb-
ben, kunnen uitstralen!

door Fred en Jannie Otten
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Sinds 12 jaar zijn wij actief als vrij-
willigers. Wij bezoeken en werken 
regelmatig in het kinderhuis in Kriel. 
Maar ook een belangrijke taak van 
ons is om het werk financieel te steu-
nen door fondsen te werven vanuit 
Nederland  en met name. vanuit onze 
kerken. Je kunt dan denken aan het 
aanvragen van een diaconale collecte 
en sinds kort de verkoop van tweede- 
hands boeken in de Jeruzalemkerk 
en Maranathakerk. Maar ook bijv. de 
verkoop van gekregen goederen via 
Marktplaats. Het werk vraagt gemid-
deld ongeveer 4 uur per maand van 
je tijd. 

Voel jij je aangetrokken tot dit werk 
en wil je ons helpen als vrijwilliger 
en in de toekomst misschien het 
werk van ons overnemen?

Neem gerust contact met ons op, wij 
kunnen alle informatie geven die je 
nodig hebt.

De diaconale collecte van 30 juni was 
voor Shelter Ministries, hartelijk voor 
uw gift!

Fred en Jannie Otten,
06 42919239

http://www.lucasklamer.nl
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Hoi, ik ben Iris, 37 jaar, vrijgezel, en op dit moment woon ik in een tijdelijke 
woning in verband met de versterking van ons huis (heeft te maken met aard-
bevingsschade). 
Deze zomer ga ik als het goed is weer verhuizen al zijn er nog een paar 
dingetjes onbekend, bijvoorbeeld het ‘waarheen’. Al weet ik gelukkig wel waar 
mijn échte huis en nationaliteit is, zie Johannes 14:2, Psalm 43:3, 4 en Filip-
penzen 3:20 :-) 
Hoe ik mijn geloof vormgeef in de zomer? Ehm, eigenlijk hetzelfde als de rest 
van het jaar. Natuurlijk gaat het in het leven met wat ups en downs, maar ik 
zie eigenlijk geen speciaal verschil in de zomer. U/ jij wel?
Ik ben al heel lang chronisch ziek en er zijn jaren geweest dat ik geen vrien-
den kon ontmoeten, geen groeigroep had, niet naar de kerk kon, etc. Maar 
ik leefde met God en heb geleerd altijd met Hem te leven, elke dag de Bijbel 
te lezen en te bidden. Het maakt niet uit hoe ziek ik was of dat ik me niet kon 
focussen. En Hij is zo geweldig!
Tegenwoordig kan ik gelukkig veel meer en kijk ik normaal gesproken elke 
zondagmiddagdienst online al ben ik nog steeds ziek. Maar mijn relatie met de 
Here God is nog steeds het centrum van alles. 
Ik denk dat ik de ‘zomerstop’ in de kerk nooit helemaal begrepen heb. Met de 
Huiskamer JK en de Bijbelstudie die we op woensdag doen gaan we in de 
zomer gewoon door omdat er nogal behoefte aan is. Al is het in de vakantietijd 
een stuk moeilijker om het rooster rond te krijgen qua medewerkers. Daarom 
moeten we ons programma wel een beetje aanpassen. 

De Bijbelstudie gaat helemaal door en de Huiskamer in aangepaste vorm (zul-
len we op de Weekinfo zetten). We zijn normaal gesproken elke woensdag-
middag open voor koffie/ thee, lekkers en een praatje, voor iedereen. Iedereen 
is welkom, heel gezellig. In een ander zaaltje hebben we, deels gelijktijdig, 
internationale Bijbelstudie voor iedereen die dit wil. Bij ons evangelisatiewerk 

ontmoeten we o.a. mensen die interesse 
hebben in het Evangelie, of zich zojuist 
bekeerd hebben. Dan kunnen we in mei 
niet zeggen: fijne zomer he, tot septem-
ber! 
Een baby heeft voeding en verzorging 
nodig. Het maakt niet uit of het na een 
lichamelijke geboorte of een wederge-
boorte is of nog tijdens de zwangerschap 
ervan. Dus zo gaan we ook in de zomer 

De zomer van Iris
door Iris

 De zomer van...
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door met al de ontmoetingen, Bijbelstudies en (geloofs)begeleiding. Zowel op 
de woensdagen als ook daarbuiten. 

Eerlijk gezegd heb ik ook wel zin in een leuk zomerproject hoor, het is ergens 
maar saai om geen zomerstop en geen zomerproject te hebben. Maar hier 
zijn de contacten al en de nood en de mogelijkheden en, daarbij, God is aan 
het werk. En de duivel zit ook niet bepaald stil. Dus daarom gaan we gewoon 
door. 

Ik deed bijvoorbeeld Bijbelstudie met 
iemand die heel geïnteresseerd is in het 
Evangelie en aan het ontdekken is wat het 
betekent. Ik sprak met een moslim die een 
vaste gast is en bepaalde dingen nog niet 
begrijpt maar er wel echt mee bezig is en 
het aan het ontdekken is. Ik deed spelle-
tjes met een goedlachse moslimvrouw. Ik 
dankte God met iemand die goed nieuws 
kreeg. En nog veel meer. Dat gaat alle-
maal door, ook in de zomer.

Het leuke van september is wel dat we dan meestal het rooster weer ietsje 
beter rond krijgen, al is dat zelfs dan wel een uitdaging. 
Dus: wie wil een keertje helpen met mensen die slecht ter been zijn te rijden 
naar de Bijbelstudie? Wij regelen de rest. Speciaal 7 en 21 augustus hebben 
we nog nodig maar ook andere data.
In het team hebben we taken verdeeld, sommigen hebben meer de inhoudelij-
ke geloofsgesprekken en de evangelisatie. Anderen doen het koffieschenken 
en kletsen, spelletjes doen met gasten. Weer anderen kopen (en declareren) 
het fruit, of rijden met de auto. 
Wilt u/ jij verder in het jaar ook helpen 
met iets? Speciaal met de Bijbelstudies 
en evangelisatie zijn we echt met grote 
dingen bezig die eeuwigheidswaarde 
hebben en waar mensen veranderen. 
Spreekt dat doel je aan, laat het ons 
weten, en kom helpen als je wilt met de 
talenten die je hebt. Want samen lukt het 
beter, en houden we het vol! 

Ons emailadres is: huiskamer-jk@cgk-gn.
nl of mijn tel.nr./whatsapp: 0623199477. 
Van harte Gods zegen gewenst, en hope-
lijk tot ziens! 
En bid alsjeblieft ook voor ons. 

 De zomer van...

mailto:huiskamer-jk%40cgk-gn?subject=
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Op vakantie in de Alpen naar de kerk
door ds. Ernst Leeftink

De zomervakantie staat voor de deur. 
Veel Nederlanders zoeken dan de 
bergen op in Oostenrijk, Zwitserland 
en Zuid-Duitsland. Daar zijn ook de 
zeven kleine kerken van de ERWKB. 
Zij onderhouden al jarenlang goede 
contacten met christenen en kerken 
uit de gereformeerde gezindte.   

De kerkleden van de ERKWB zijn 
altijd erg blij met Nederlandse gasten 
die op zondag hun kerkdiensten be-
zoeken. Zij ervaren uw aanwezigheid 
als heel bemoedigend.

Bezoek een plaatselijke kerkdienst
Wanneer u op vakantie gaat en het 
Duits redelijk goed kunt verstaan, 
kunt u in de volgende plaatsen een 
kerkdienst van de ERWKB bezoeken: 
•	 In Basel (Zwitserland) om 10:30 uur 

en 16:30 uur
•	 In München (Duitsland) om 10:30 

uur
•	 In Neuenburg am Rhein (Duits-

land) om 10:00 uur
•	 In Rankweil (Oostenrijk) om 10:30 

uur
•	 In Neuhofen (Oostenrijk) om 9:30 

uur

•	 In Graz (Oostenrijk) om 9:00 uur.
•	 In Wenen (Oostenrijk) om 10:30 uur
De adressen van de kerkgebouwen 
vindt u op www.reformiert.at.

Nederlandse kerkdiensten in 
Rankweil en Graz
Voor wie de Duitse taal niet zo goed 
kan volgen, beleggen twee ERW-
KB-kerken deze zomer een aantal 
Nederlandse kerkdiensten. 
In Rankweil gaat op zondag 28 juli 
en op zondag 4 augustus om 17:00 
uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswou-
de voor. Het adres: kerkzaal InfraA14, 
Feldkreuzweg 13, 6830 Rankweil.
In Graz gaat op zondag 21 + 28 
juli en op zondag 4 + 11 augustus 
om 16:00 uur ds. P. Drost voor. Het 
adres: Kapellenweg 96, 8124 Übel-
bach.

Meeleven doet geven
De gemeenteleden van de ERKWB 
geven hun hartelijkheid, wat blijkt uit 
het gezamenlijk koffiedrinken en de 
contacten die in de loop der jaren 
met veel vakantiegangers zijn ont-
staan. Omgekeerd leven in Nederland 
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betrokken christenen en plaatselijke 
kerken uit de hele breedte van de 
gereformeerde gezindte mee met 
de broeders en zusters uit de ERW-
KB-kerken. De kerken van Neuhofen, 
Rankweil, Basel en Graz hebben 
in Nederland een eigen partnerge-
meente en ze worden door de SSRO 
financieel ondersteund om een eigen 
predikant te kunnen onderhouden.

Als SSRO vragen we u om te blijven 
meeleven en te blijven geven. Dat 
laatste kan door bijgaande QR-code 
te scannen of een gift over te maken 
op NL34 RABO 0312 8935 07  
t.n.v. SSRO Apeldoorn
o.v.m. ‘ERKWB – Zomer 2024’
 

“De ERKWB vormt een klein lichtje 
van het evangelie in een steeds 
donker wordende maatschappij. Ik 
zou het zo jammer vinden als op die 
bijzondere plek dit kleine licht gedoofd 
wordt. Een bijzonder plekje, een van 
de geboorteplaatsen van de Reforma-
tie. Een plek waar mede onze kerkelij-
ke wortels liggen. Helpt u mee om dit 
belangrijke werk  
in Gods konink-
rijk staande te 
houden?”

Ds. D. van der 
Wal (CGK Aal-
ten) - lid Comité 
van Aanbeveling 
van de SSRO

http://www.klaasmoltmaker.nl
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 Geloven in het werk van...

Wij zijn de familie Grashuis en wonen met zijn vijven in Warffum op een melk-
veebedrijf. Aldert en de kinderen (Roelf, Gerrit en Anna) wonen hun hele leven 
op deze plek. Annemieke woont er sinds 13 jaar. Wij hebben een melkveebe-
drijf met circa 90 melkkoeien en 60 stuks jongvee, 4 poezen en 25 loslopende 
hanen en kippen. Onze kinderen zijn de zesde generatie op deze plek. Daar-
voor boerde de familie Grashuis een dorp verderop. Het boerenbedrijf is Aldert 
zijn passie en hobby. Annemieke is gepassioneerd voor het geloof en de 
mensen. Ze is een pastorale coach praktijk gestart en werkt bij Senior Service 
om ouderen te helpen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Roelf is 12 
jaar en zit in de 1e van het Groen Lyceum en houdt erg van techniek. Bouwen 
is Gerrit zijn hobby en hij zit in groep 7 van de basisschool. De passies van 
Anna zijn turnen en poezen en ze zit in groep 6.

Wij willen als gezin de Here dienen met 
alles in ons leven. Alles wat wij hebben 
gekregen, hebben we ontvangen van 
onze Schepper: onze kinderen, ons 
bedrijf, vrienden, onze bezittingen etc. 
Ons bedrijf is niet van ons en wij willen 
het heel graag goed beheren, zodat 
wij het weer kunnen doorgeven aan 
de volgende generaties. Leven in volle 
overgave, geloof en vertrouwen kun 
je onzes inziens alleen als je dichtbij 
God leeft en je relatie met Hem steeds 
vertrouwelijker wordt. Dit gaat bij ons 
gepaard met vallen en opstaan: wij 
gaan struikelend achter Jezus aan. 

Wij mogen voor ons vee zorgen, zodat 
er op een verantwoorde manier voedsel wordt geproduceerd voor onze mede-
mensen. Het is voor ons belangrijk dat mensen en dieren tot hun recht komen 
zodat ze het goed gaat. In de politiek wordt vaak een onderscheid gemaakt 
tussen natuur en landbouw. Wij zien dat echter niet zo. Onze boerderij (de 
grond, de weidevogels etc.) is een onderdeel van de schepping. Wij zien de 
melkveehouderij als een kringloop: de koe eet gras, de mest komt op het land 
en daardoor groeit er weer gras. De koe is een magnifieke ‘fabriek’. Er gaat 
gras in de koe (gras is niet te verteren voor mensen) en je krijgt koeienmelk 
en vlees, als voedsel voor de mens. De helft van de landbouwgronden in de 

Geloven in het werk: familie Grashuis
door Annemieke en Aldert Grashuis
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wereld is alleen maar geschikt voor grasgroei. Door de veehouderij kunnen wij 
deze gronden toch laten renderen. 

De melkveehouderij in Nederland 
zit vandaag de dag in een onzekere 
situatie. Vooral omdat de politiek in 
Nederland wil dat er in de toekomst 
nauwelijks nog plek meer is voor 
melkveebedrijven. Er zijn heel veel 
ingewikkelde regels en ze zijn vaak 
tegenstrijdig. Dit komt omdat ze 
vaak achter het bureau zijn bedacht. 
Het stikstofbeleid is bijvoorbeeld 
gebaseerd op modellen met een 
foutmarge groter dan 70%. Je kunt 
in Nederland als boer bijna niet meer 
boeren zodat het goed is voor het 
land, het grond en het vee. Ook is het 
lastig om met een familiebedrijf nog 
enigszins een boterham te verdie-
nen. Een voorbeeld: de veeboeren 
mogen steeds minder mest op hun land doen want alle gronden in Europa 
krijgen dezelfde bemestingsnormen: een stuk woestijn in Spanje krijgt dezelf-
de mestnorm als een stuk vruchtbare delta in Nederland. Het bizarre is dat de 
nieuwe normen voor Nederland niet eens wetenschappelijk onderbouwd zijn 
door de EU. Dit heeft als gevolg dat wij een groot deel van onze mest op het 
land van een ander moeten brengen. De vraag is of dat land er überhaupt is 
en, als dat zo is, dan moeten wij het daarheen vervoeren. We mogen daaren-
tegen wel kunstmest gaan kopen en op het land strooien, omdat anders er te 
weinig groeit. Het maken van kunstmest kost veel energie terwijl de mest er 
gewoon is. De Universiteit van Wageningen heeft aangetoond dat wij op onze 
grond in Nederland veel meer kunnen bemesten dan de nieuwe normen van 
de EU. Deze nieuwe regel gaat de gemiddelde veeboer een jaarinkomen van 
circa 30.000 euro per jaar extra kosten terwijl we er geen enkel voordeel van 
hebben maar alleen maar nadeel. Wij kunnen helaas nog met veel meer voor-
beelden komen. De moed zakt ons soms in de schoenen en wij denken ook al 
een lange tijd aan emigreren naar een land waar je meer ruimte krijgt voor je 
vakmanschap en rentmeesterschap en waar ook letterlijk meer ruimte is. Maar 
we laten ons leiden door: 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heeren hand; 

moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader wat U doet is goed!

 Geloven in het werk van...
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  Ingezonden

IC Groningen zoekt voorzitter
door Arie Bruin

De Interkerkelijke Commissie (I.C.) 
van het Dovenpastoraat in de provin-
cie Groningen zoekt een nieuwe

Voorzitter

De IC Groningen is een samenwer-
kingsverband van de Protestantse 
Kerk, de Christelijke Gereformeerde 
Kerken en de Nederlandse Gere-
formeerde Kerken. Deze commissie 
organiseert kerkdiensten voor doven 
en slechthorenden in gebarentaal, 
doet pastoraal bezoekwerk, organi-
seert bijvoorbeeld een Bijbelkring en 
andere bijeenkomsten, en legt contact 
met horende gemeenten.
Er zijn gebarentaal kerkdiensten in 
de stad Groningen waar vooral dove 
mensen komen en gecombineerde 
diensten samen met een horende 
gemeente op diverse plaatsen in de 
provincie Groningen.

Taken van de voorzitter: 
• Samen met andere IC-leden stu-

ring geven aan het kerkelijk werk 

onder doven  
• Vergaderingen van de commissie 

leiden (als regel 4 x per jaar)   
• Deelnemen aan overleg met ande-

re regionale IC’s en het landelijke 
dovenpastoraat (ca. 4 x per jaar) 

• De IC Groningen vertegenwoordi-
gen bij bepaalde gelegenheden.  

Gewenst: 
• Bereidheid om betrokken te raken 

bij het kerkelijk dovenwerk  
• Belangstelling voor de dovencul-

tuur  (of reeds daarmee bekend 
zijn) 

• Verbondenheid met één van de 
deelnemende kerken in de IC.  

Wij bieden: 
• Een kleine hechte en actieve com-

missie 
• Een groep van dove en slecht-

horende gemeenteleden die met 
elkaar meeleeft.

Voor meer  informatie: 
•	 website van de IC Groningen, 

www.icgroningen.nl 
•	 website van het landelijke doven-

pastoraat, www.doofenkerk.nl 
•	 huidige voorzitter, Arie Bruin,  

tel. 050 – 364 34 85,  
bruin.a@kpnplanet.nl. 

Reacties kunnen gericht worden aan: 
de secretaris, Geesje Tipker, doven-
pastoraatgroningen@gmail.com, 
bij voorkeur vóór 1 juli 2024.  

http://www.icgroningen.nl
http://www.doofenkerk.nl
mailto:bruin.a%40kpnplanet.nl?subject=informatie%20over%20IC%20Groningen
mailto:pastoraatgroningen%40gmail.com?subject=Voorzitter%20IC%20Groningen
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Echo’s uit de redactie

Het is best wel bijzonder dat drie leden van de redactie, die lang lid zijn ge-
weest, er tegelijk mee ophouden. In dit artikel willen we je iets vertellen wat we 
onze inzet was en welke hoogtepunten we hebben meegemaakt.

Heel wat jaren hebben wij, Maike, Marieke en Anne, met 
veel plezier en toewijding de Echo voor jullie gemaakt. 
We hebben ons best gedaan om elke keer weer een mooi 
blad te maken dat zorgt voor verbinding met elkaar. In de 
Echo staat uiteraard de informatie over gemeenteleden en 
kerkdiensten en dergelijke. Maar wij hebben er ook altijd 
naar gestreefd om o.i. interessante artikelen, interviews 
met gemeenteleden en themanummers (bijvoorbeeld 
over duurzaamheid, voedsel en muziek) uit te werken. Uit 
reacties van lezers weten we dat juist die artikelen erg op 
prijs worden gesteld.

Jan de Koning kwam met het voorstel om ouderen te interviewen. Hij introdu-
ceerde de rubriek ‘Kerkschatten’. Van veel mensen heeft hij op warme wijze 
hun levensverhaal opgeschreven. Inspirerende en bemoedigende verhalen 
waren het resultaat. 
Andere schrijvers van het afgelopen seizoen waren Herbert Venema, Jetse 
Woltjer, ds. R. den Hertog, ds. Rik Bikker, Henk Hoek en een gezamenlijk 
artikel van Manon Huseman en Aafke Zijlstra.

Heel wat gemeenteleden zijn voor het voetlicht gebracht in de Echo. Herinnert 
u zich het artikel over Harm Bolt die vorig jaar afscheid nam? Of het stuk over 
Ans Boven die in 2021 met pensioen ging? Anderen die in de Echo gestaan 
hebben, zijn de familie Van Slooten toen zij naar Groningen kwamen, Frans 
van Aken die missionair werk doet in de Korrewegwijk, het Prayerstation dat 
nog steeds elke twee weken bidt in de binnenstad, de familie Lenting die de 

door Maike en Marieke en Anne

 Echo
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 Echo

aarde wil achterlaten zoals hij is, de open ochtenden in de JK geïnitieerd door 
Rein den Hertog, het werken in juni op de Joodse begraafplaats, de reizigers 
voor Open Doors en nog veel meer. 

Maike heeft ontzettend veel stukken doorgelezen op spelling en grammatica. 
Een rol die zich afspeelt op de achtergrond, maar niet minder belangrijk. Op 
die manier zorgde ze voor de kwaliteit van de Echo.
Bij elk artikel kwamen passende plaatjes. Marieke heeft heel wat tijd besteed 
aan het zoeken daarnaar. Soms heeft ze zelf de camera maar gepakt om het 
beeld te maken wat erbij moest. Op die manier werd de gehele Echo ver-
fraaid. 
Door de jaren heen heeft Anne heel wat mensen geïnterviewd. Zij stelde voor-
al vragen over het geloofsleven van de ander en de manier van geloven in het 
werk. 

We hebben een paar mooie hoogtepunten meegemaakt:
  In het bijzonder denken we dan aan het feit dat de 

Echo een paar jaar geleden maar liefst 50 jaar bestond! 
We hebben ervan genoten te grasduinen in de oude 
exemplaren. Die liggen nog steeds bewaard in een 
kast in de JK. De eerste nummers werden getypt en 
het aanbrengen van correcties was soms nog goed te 
zien. Daarna kwam het groene kaft dat veel oudere 
gemeenteleden zich nog wel herinneren. Al meer dan 
tien jaar heeft de Echo zijn huidige, kleurige buiten-
kant. 
In het nummer van juli en augustus 2021 hebben we 
een speciaal katern gemaakt met kopieën

 van oude stukken, zoals Cursief, Wij waren voor  u 
bij…, kom in dienst, 

Procuma, Stevel In en een bladzijde met 
puzzels voor de kinderen. Uiteraard had het katern 
een groene buitenkant.
  
Een ander hoogtepunt was de Bevrijdingsdag
 van mei 2015 toen de JK zijn deuren openzette 
voor het publiek. Die dag mocht iedereen naar 
binnen lopen voor verhalen over de WO II  en 
om het onderduikershol te bekijken. Tijdens het 
bezoek werd er zo nu en dan prachtig op het 
orgel gespeeld, vooral liederen uit de oorlog. Op 
de beamers werden beelden vertoond uit die 
tijd. Mensen die moesten wachten, raakten in 
gesprek met elkaar bij de koffie en thee en het 
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plakje arretjescake. Weken van te voren waren mensen bezig geweest met 
het maken van een tentoonstelling en het afnemen van interviews van men-
sen die de oorlog hadden meegemaakt. Er kwamen heel veel verhalen los. 
Zoveel dat de redactie besloot alle verhalen op te schrijven en er een aparte 
uitgave van te maken: De Jeruzalemkerk in oorlogstijd. 

We hebben de Echo met liefde voor u gemaakt waarbij we er altijd naar 
streefden dat het een blad voor en door gemeenteleden moest zijn. Maar nu is 
het tijd voor ons om een andere weg in te slaan. Marieke en Maike zijn allebei 
lid van De Hoeksteen en zullen daar een deel van de communicatie op zich 
nemen. Anne wil na ruim tien jaar ook stoppen en zich inzetten op een ander 
vlak binnen de gemeente. Het is tijd voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën. 
Wij wensen hen een goede tijd toe met dit mooie en verbindende werk in de 
gemeente.

Nog wat getallen:
?? ontelbare stukken heeft Maike als corrector doorgelezen
77x heeft Marieke als vormgever de Echo gemaakt
48 x schreef Anne het voorwoord

Met vriendelijke groeten,
Maike Vredevoogd, Marieke Penninga en Anne van der Valk

http://www.slagterwonen.nl
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 Diensten

Zondag 14 juli 2024

Collecten:
Kerk, eigen jeugdwerk en 
diaconie (avondmaal)

Maranathakerk
9.30  viering Heilig Avondmaal
 ds. Rik Bikker
 KND: 1-2, 3-4, 5-6

16.30  viering Heilig Avondmaal
 ds. Rik Bikker

De Hoeksteen
10.00  viering Heilig Avondmaal
 ds. Wim-kees van Slooten
 KND: 1-2, 3-5, 6-8

Zondag 7 juli 2024

Collecten:
kerk en bijdrage Echo

Fam. Jansma, Den Horn 
Openluchtdienst
10.00 slotzondag; voorbereiding  
 Heilig Avondmaal
 ds. Wim-kees van Slooten
 Naäman I: Wil je Mijn getui- 
 gen zijn, 2 Koningen 5:1-19
 

Maranathakerk
16.30 ds. Wim-kees van Slooten
 De Efeze-brief uitgediept..
 Op wie/Wie lijk jij?
 Efeze 4:17-32

Zorgboerderij De Mikkelhorst, 
Haren, Openluchtdienst
Collecten: Kerk en HarenSamen
10.00 ds. Rik Bikker
 Kinderprogramma groep 1-8
 

Kerkdiensten (wijzigingen voorbehouden)
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Zondag 28 juli 2024 
zomerdiensten met NGK

Collecte:
Voedselbank Groningen

Verbinding Hoogkerk
10.00 ds. E.J. Meijer

Refajahkerk
10.00 ds. Pieter Kars van der Kamp

Oosterkerk
10.00 ds. Wim-kees van Slooten
 Handelingen & Als je Jezus  
 ontmoet, Handelingen 9:1-22

Columnakerk
10.00 ds. J.P.D. Groen

Maranathakerk
16.30 ds. M.J. van Keulen, 
 Drogeham

Ontmoetingskerk
Collecten: Kerk en diaconie
10.00 ds. S.W. de Boer
 

Zondag 21 juli 2024

Collecten:
kerk en diaconie

Maranathakerk
9.30 br. Bram Koerts, 
 Nieuwe Pekela
 KND:1-2, 3-4, 7-8

16.30 ds. Wim-kees van Slooten
 Naäman II: Naäman, en de  
 losse eindjes, 
 2 Koningen 5:1-19
 

De Hoeksteen
10.00 ds. Rik Bikker
 KND: 1-2, 3-5, 6-8

Kerkdiensten (wijzigingen voorbehouden)

 Diensten
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 Diensten

Kerkdiensten (wijzigingen voorbehouden)

Zondag 4 augustus 2024 
zomerdiensten met NGK

Collecte:
Open Hof

Columnakerk
10.00 ds. Hedzer Zeilstra

Tehuisgemeente
10.00 st. Jiska Hooglander (HA)

Jeruzalemkerk
10.00 ds. Wim-kees van Slooten
 Handelingen & Wij en Gods  
 Koninkrijk, 
 Handelingen 16:1-15

16.30 ds. Wim-kees van Slooten
 Handelingen & Bidden en 
 zingen in de nacht, 
 Handelingen 16:16-34

Ontmoetingskerk
Collecten: kerk en diaconie
10.00 prof. dr. G. Kwakkel
 

Zondag 11 augustus 2024 
zomerdiensten met NGK

Collecte:
Inlia

Oosterkerk
10.00 ds. Jan Tempelman

Refajahkerk
10.00 ds. Willem de Graaff

Jeruzalemkerk
16.30 br. Doede Douma

Ontmoetingskerk
Collecten: kerk en diaconie
10.00 ds. R. de Haan, Eelde
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Zondag 25 augustus 2024

Collecten:
kerk en eigen jeugdwerk

Jeruzalemkerk
9.30 ds. Rik Bikker

16.30 ds. A.J. van Zuijlekom, 
 Stadskanaal

De Hoeksteen
10.00 ds. M.H.T. Biewenga, Hasselt
 KND: 1-2, 3-5, 6-8

Diensten

Zondag 18 augustus 2024 
zomerdiensten met NGK

Collecte:
St. Present

Verbinding Hoogkerk
10.00 ds. Willem de Graaff

Columnakerk
10.00 ds. J.P.D. Groen

Tehuisgemeente
10.00 br. Kees Stam

Jeruzalemkerk
10.00 drs. H.M. van der Vegt, 
 Hamburg

16.30 drs. H.M. van der Vegt, 
 Hamburg

Ontmoetingskerk
Collecten: kerk en NBG
10.00 ds. S.W. de Boer
 

Kerkdiensten (wijzigingen voorbehouden)
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 Intern

Mutaties
t/m 16 juni 2024

Overleden
16 mei zr. A. Blaauw-Boersma, 31-03-1942, Ossehoederstraat 4, 9742 TM  
 Groningen (JK05)

26 mei zr. T. Benthem-de Boer, 22-05-1941, Bloemhof 1, 9791 LA Ten Boer  
 (JK09)

27 mei br. A. Berghuis, 06-01-1934, Hofakkers 61, 9471 HA Zuidlaren (MK05)

Belijdenis afgelegd op 16 juni 2024 
Susanne Braamburg, Houtrustweg 22, 8084 CD ‘t Harde, (JK06)

Iris Bulthuis, Watering 7, 9613 CT Meerstad, (JK13)

Stefan Haakma, de Rietzoom 5, 9791 BB Ten Boer, (JK09)

Vera de Jonge, Watering 19, 9613 CT Meerstad, (JK13)

Jonathan Jonker, Nieuwe Kerkhof 9A, 9712 PV Groningen, (JK06)

Lisa Kiewiet, Oppenheimstraat 39A, 9714 EM Groningen, (JK06)

Marjon Kiewiet, Witte de Withstraat 21/1, 9726 EB Groningen, (JK01)

Daan. Hulzebosch, Saffierstraat 184, 9743 LN Groningen (JK04)

Ester Nienhuis, Noordwijkweg 29, 9804 RA Noordhorn (JK02)

Vivian Schuur, Beijumerweg 10, 9785 AH Zuidwolde GN, (JK08)

Lisanne de Valk, Rensumaheerd 107, 9736 AE Groningen, (JK10)

Geert Veenstra, Staringstraat 1, 9721 NR Groningen, (MK01)

Marrit van der Velde, Briljantstraat 345, 9743 NM Groningen, (JK04)

Jesse Wubs, Kortewijk 13, 9311 TC Nieuw-Roden, (MK06)

Tirza Zijlstra, A. Jacobsstraat 48, 9728 MD Groningen, (JK01)
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Binnengekomen
CGK Emmeloord
Kashif Charles (B) 25-02-1985, Sana Charles (B) 15-01-1983 en hun kinderen 
Xavier (D) 31-05-2012 en Ebenezer (D) 28-06-2021, 
Goudlaan 597, 9743 CR Groningen (JK04)

NGK Ten Boer
Thijs de Haan (B) 22-10-1995, Kleine Raamstraat 9, 9711 CG Groningen 
(JK06)

Onbekend
Jos de Jong (D) 03-07-1996, Verzetsstrijderslaan 182, 9727 CK Groningen 
(JK01)

Vertrokken
VBG Stadskerk
Petra Korringa, Tuinmanslaan 69, 9351 TP Leek (JK03) 

NGK Leek
Hans Venema en Doreen Venema-Steenbergen en hun kinderen Tirzah, 
Boaz, Salomé, Naomi en Jahvin, Watersingel 32, 9351 XN Leek (MK06)

PKN Zuidhorn
J. Voogd-van der Veen, Frankrijkerlaan 2/14, 9801 HB Zuidhorn (MK01)

Oriënteert zich op een nieuwe gemeente
Ruben Danhoff, Groningerstraat 42, 9401BK te Assen (MK01) 

Verhuisd
Marjon Kiewiet, Provincialeweg 47, 9863 PB Doezum (JK03) naar: Witte de 
Withstraat 21/1, 9726 EB Groningen (JK01)

Lisa Kiewiet, Provincialeweg 47, 9863 PB Doezum (JK03) naar: Oppenheim-
straat 39A, 9714 EM Groningen (JK06)

Gerard Kiewiet en Hillie Kiewiet-Sleurink en hun zoon Marco, Provincialeweg 
47, 9863 PB Doezum (JK03) naar: Kolonelsdiep 12, 9821 TR Oldekerk (JK02) 

Roelof Beeftink en Trineke Beeftink-Driesens en hun kinderen Shèrine en 
Daphne, Venuslaan 131, 9742 KN Groningen (JK05) naar: Hoofdstraat 131, 
9355 TE Midwolde (JK03)

Roel Korsaan, Beijumerweg 10, 9785 AH Zuidwolde (JK08) naar: Paterswold-
seweg 400, 9728 BA Groningen (JK01)
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Izak van der Merwe en Anneke van der Merwe-Vos en hun zoon Daniël, 
Schaepmanlaan 75, 9722 NS Groningen (MK02) naar: Rossinilaan 4, 9402 SJ 
Assen (MK05)

M.A.M. Verdam-Rietema, Multatulistraat 3, 9721 NE Groningen (MK03) naar: 
Schaaksport 100/6, 9728 PG Groningen (MK03)

Redacteuren:
Anne van der Valk, Maike Vredevoogd
Vormgevers:
Marieke Penninga, Thamar Havinga
Nieuwe redactie:
Jennieke ten Have, Mirjam Mulder, Annegreet 
Schaafsma en Jesse Wubs

Inleveren kopij graag uiterlijk
vrijdag 16 augustus
via brievenbus@cgk-gn.nl of per post naar:
Annegreet Schaafsma, Emingaheerd 63,
9736 GC Groningen, tel: 06-83941470
Verspreidingswijze:
1. U leest de Echo via de website
2. U neemt de Echo mee uit de kerk
3. U laat de Echo meenemen door kerkleden 

die u daarvoor zelf benadert
4. U laat de Echo opsturen. Geef hiervoor uw 

gegevens door aan het Kerkelijk Bureau, 
kerkelijkbureau@cgk-gn.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om
artikelen aan te passen, in te korten, titels en
tussenkopjes in te voegen of artikelen te 
weigeren.

Artikelen verwoorden niet de mening van
de redactie. De inhoud komt voor verantwoor-
ding van de schrijver.

Wilt u adverteren in de Echo? Dan kunt u con-
tact opnemen via brievenbus@cgk-gn.nl.
De tarieven hiervoor staan in de gemeentegids.

Colofon
Voorpagina Peter Poort
Pag. 2 Tim Marshall op Unsplash
Pag. 3 en 42 Element5 Digital op Unsplash
Pag. 5 Timothy Dykes op Unsplash
Pag. 6  Guillaume de Germain op 
 Unsplash
Pag. 7 en 8 Reannan Finney op Unsplash
Pag. 9 Lusi op Unsplash
Pag. 12 Link Hoang op Unsplash
Pag. 13 Fam. Schaafsma
Pag. 18 en 19 Peter Poort
Pag. 20 en 21 Service for Translation
Pag. 22 en 23 Fam. Douma
Pag. 24 Fred en Janny Otten/
 Shelter Ministries
Pag. 26 en 27 Iris
Pag. 28 en 29 SSRO
Pag. 30 en 31 Fam. Grashuis
Pag. 33 en 34 Redactie
Pag. 43 David Cohen op Unsplash

Afbeeldingen

mailto:brievenbus%40cgk-gn.nl?subject=Kopij%20Echo%20september
mailto:kerkelijkbureau%40cgk-gn.nl?subject=Toesturen%20van%20de%20Echo
mailto:brievenbus%40cgk-gn.nl?subject=Adverteren%20in%20de%20Echo


Er is voor alles 
in het leven

een geschikte tijd.

Prediker 3:1

Bible Basics 21 juli
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